Geachte meneer Prinsen,

Wie door blijft gaan met actief zijn, blijft actief. Dat credo lijkt u op het lijf geschreven.
U neemt al vele jaren deel aan verschillende initiatieven in uw woonplaats Geesteren.
Ondanks uw respectabele leeftijd bent u nog altijd zeer actief binnen het
vrijwilligerswerk.

Bij Heemkunde Geesteren bijvoorbeeld bent u al ruim 25 jaar zeer actief betrokken; al sinds
de oprichting. U komt met ideeén en bent nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te
steken. Zo heeft u een aantal grote projecten gedaan voor de heemkunde en daarmee voor de
gemeenschap van Geesteren, zoals de totstandkoming van het molenmonument aan de
Vermolenweg. U werkt mee aan de dia-avonden, werft sponsoren en pleegt onderhoud aan
monumenten.

Ook de Heilige Pancratiusparochie maakt graag gebruik van uw diensten. U werkt mee aan
onderhoudswerkzaamheden in de kerk en bent collectant voor de jaarlijkse actie kerkbalans.
Op die manier raakte u meer dan 20 jaar geleden actief betrokken bij de parochie in
Geesteren, als collectant. U bent niet meer weggegaan. Altijd bereid de handen uit de mouwen
te steken voor werkzaamheden en projecten voor de geloofsgemeenschap.

Via Dorpsbelang Geesteren heeft u uw mooie projecten gestart.

Dat Geesteren zo’n mooi cultuurplein heeft, is mede te danken aan u. Er moest een
multifunctionele accommodatie komen voor alle verenigingen van Geesteren. Een nieuw
kulturhus hoefde niet gebouwd worden, maar er moest wel meer samenwerkt worden door de
verenigingen en instanties bij erve Kampboer, om de ruimtes en omgeving beter op elkaar af
te stemmen. En zo ontstond het Noaberplein.

Een langdurig proces dat uiteindelijk in 2015 tot uitvoering kwam. U toonde zich op die
locatie een voortreffelijke projectleider, gebruikmakend van uw jarenlange ervaring in de
bouwwereld.

Een grote wens van de werkgroep Recreatie en Dorpsommetjes Geesteren was om een
Mariakapel in het dorp te realiseren. In 2016 ging men met veel enthousiasme aan de slag om
deze wens te verwezenlijken.

De werkgroep ging over in de offici€le stichting Mariakapel Geesteren Overijssel en er werd
gestart met de bouw van Mariakapel de Loo-Esch in het buitengebied van Geesteren.

U was vanaf het prille begin motor én inspirator voor de oprichting en realisatie van de kapel.
De bouwkundige zaken behoorden tot uw takenpakket. Van het ontwerp tot en met de laatste
steen, van tuinontwerp tot parkeerplaats: u was de ‘bouwpastor’. U wist waar de gulle gevers
te vinden waren, u regelde het bouwproject inclusief het aanvragen van de vergunning en u
werkte zelf mee tijdens het hele bouwtraject.

Manschappen werven die mee wilden werken aan de bouw van de kapel was u zeker
toevertrouwd. Mensen vonden het leuk om het te doen; gingen er met plezier naartoe. Ja, met
uw aanstekelijke humor krijgt u veel voor elkaar.

Sinds de opening van de kapel — die in slechts 5 maanden gebouwd is, zeer snel — bent u
wekelijks bezig met het onderhoud van de Mariakapel. Kéurig ziet het eruit. Dat geldt voor
zowel het gebouw als het interieur en de tuin en omgeving.



Inmiddels is de kapel de plek geworden die de stichting voor ogen had: een plek voor rust en
bezinning, devotie en verwondering. Heel wat mensen maken van de gelegenheid gebruik om
er even rond te kijken, misschien een kaarsje opsteken.

Meneer Prinsen, het zijn grote projecten waar u aan heeft meegewerkt. Het is te waarderen dat
u meerdere malen bereid bent geweest om dergelijke verantwoordelijke taken op zich te
nemen. Natuurlijk heeft u daar ervaring in, maar men moet het ook maar willen om nog meer
verantwoordelijkheden op zich te nemen. U werkt met veel plezier aan zaken die uw
woonplaats ten goede komen.

Wie u kent, weet het: op de voorgrond treedt u niet gauw, gemakkelijk meewerken doet u wel.
Eigenlijk bent u gewoonweg téveel bij Geesteren betrokken om het niet te doen.

Die houding wordt vandaag gewaardeerd met iets bijzonders. Het heeft zijne majesteit de
Koning behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau.



