Geachte mevrouw Busscher-Eerdman,

Altijd klaarstaan voor een ander, iemand met een hart voor haar medemens die weet
wat noaberschap is: zomaar wat trefzinnen die uw persoonlijkheid omschrijven. U bent
echter ook een bescheiden vrouw, is mij toevertrouwd. Nooit op de voorgrond, dus het
moet voor u wennen zijn om het woord tot u gericht te krijgen zoals ik nu doe. Maar u
heeft het verdiend en ik zal u vertellen waarom.

De samenleving draait op mensen die zich inzetten voor een ander en daar bent u een lichtend
voorbeeld van. ‘Het zijn de kleine dingen die het doen’ zeggen we wel. Oftewel: daarmee
bedoelen ze uw activiteiten voor de inwoners van Harbrinkhoek-Mariaparochie. U helpt waar
het mogelijk is als uw hulp wordt gevraagd.

Samen met uw echtgenoot bent u sinds het eerste moment betrokken bij het woonproject in
Harbrinkhoek. In uw vrije uurtjes verzorgt u verstelgoed voor mensen in uw naaste omgeving
en u maakt ansichtkaarten voor mensen in verzorgingshuizen. Allemaal zaken die duidelijk uit
een groot hart komen.

Dat grote hart was ook de basis van het pleegouderschap bij de Willem Schrikkergroep waar
uw gezin in 1992 werd ingeschreven als pleegadres, in 2012 gevolgd door Jarabee Jeugdzorg.
In al die jaren stond uw gezin open voor crisisopvang van kinderen tot 4 jaar, in de laatste
jaren steeds vaker baby’s. De plaatsingen van Jarabee waren 24/7 en duurden van een paar
weken tot maximaal een jaar.

U hanteerde u de regel van de drie R’s; rust, reinheid en regelmaat. Die waren het
uitgangspunt voor het leveren van de juiste zorg.

Goed contact met de biologische ouders vindt u belangrijk, hoewel dit helaas niet altijd
mogelijk is. Ook dacht u graag mee over het vinden van een vervolgplek voor de kinderen.
Vorig jaar heeft u uw taak als gastouder pleegzorg bij Jarabee beéindigd. Alle
pleegzorgdossiers zijn gesloten. U kunt terugkijken op maar liefst 32 jaar pleegouderschap
met vijftien plaatsingen. Er was in die jaren in uw gezin altijd ruimte voor jonge kinderen die
hulp nodig hadden. Die hulp heeft u ze liefdevol geboden. Jarabee kijkt met dankbaarheid
terug op uw gastouderschap.

Binnen de Heilige Pancratiusparochie bent u betrokken bij de kerk in uw woonplaats. U bent
een ‘fanatieke vrijwilliger’ zoals ze dat zeggen bij de parochie.

U bent er lector tijdens woord- en communievieringen en tijdens eucharistievieringen, acoliet
tijdens uitvaartvieringen en lid van de bezoekwerkgroep rouw. Het graferen van de houten
kruisjes van overleden parochianen is een taak die u van uw zus heeft overgenomen.

Uw ervaring als pleegzorgouder kwam nog niet zo lang geleden ook nog binnen de parochie
van pas, gezien het verzoek dat u kreeg voor de opvang van twee kinderen van wie de ouder
nog niet terug was uit het buitenland. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden
was er voor korte tijd opvang nodig, maar wie zou dat kunnen doen? Men kwam al snel bij u
uit. Toen u besloten had toe te zeggen, werd meteen uw ervaring in de pleegzorg duidelijk. U
zette er alles voor opzij en zorgde ervoor dat de logeerpartij geordend, netjes én gezellig
verliep. Het werd een hartverwarmend voorbeeld van hoe klaarstaan voor een ander een
wereld van verschil kan betekenen. En een zeer welkome hulp.



Ik noem ook nog uw betrokkenheid bij statushouders in onze gemeente Tubbergen. U
ondersteunt ze bij allerhande taken; van het maken van doktersafspraken tot het inrichten van
woningen. U brengt deze mensen regelmatig een bezoek zodat ze de Nederlandse taal onder
de knie krijgen. Dat is bewonderenswaardige inzet die mag worden genoemd en gewaardeerd.

Mevrouw Busscher-Eertman, ik heb voor u een heugelijke mededeling. Uw inzet,
medemenselijkheid en noaberschap worden dermate gewaardeerd dat het zijne majesteit de
Koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Van harte
gefeliciteerd.



